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In 431 werd het Derde Concilie van de Kerk gehouden in de stad Efeze.
Voorafgaand aan het Concilie ondersteunde Nestorius, aartsbisschop van
Constantinopel, de theorie dat Maria alleen moeder was van de persoon
van Christus, Christotokos. Het Concilie verwierp dit idee en verklaarde
Maria als Theotokos, d.w.z. de “Moeder van God”. Vermits Maria de
geboorte gaf aan de menselijkheid van Christus (menselijke natuur), dan
rust deze menselijkheid in de ene persoon van Christus, dat wil zeggen, in
de goddelijke persoon. De Catechismus van de Katholieke Kerk legt dit als
volgt uit: “De menselijke natuur van Christus heeft geen andere
persoonlijkheid dan de goddelijke persoon van de Zoon van God die haar
heeft aangenomen en tot de zijne heeft gemaakt vanaf zijn ontvangenis.

Daarom heeft het Concilie van Efeze in 431 afgekondigd dat Maria werkelijk
Moeder van God is geworden door de menselijke ontvangenis van de Zoon
van God in haar schoot: “Moeder van God, niet omdat de natuur van het
Woord, ofwel zijn godheid, het begin van haar bestaan aan de heilige
Maagd te danken zou hebben, maar omdat zijn heilig lichaam, begiftigd
met een verstandelijke ziel, uit haar geboren is. Op grond hiervan zegt men
nu dat het Woord door zich in zijn persoon met een lichaam – bezield met
een verstandelijke ziel – te verenigen mens is geworden.” (Vgl. CKK 466)
Het octaaf van Kerstmis wordt door de Kerk afgesloten met de verering van
Maria onder haar hoogste titel: Moeder van God. De Plechtigheid van
Maria, Moeder van God, is het eerste Mariafeest in de Westerse Kerk. De
viering ervan begon rond de 6e eeuw in Rome.
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De oudheid van deze mariale verering is
aangetoond door de fresco’s met de naam
“Maria, Moeder van God” (Theotókos)
die in de catacomben van Rome zijn
gevonden. Vanaf de vroegste eeuwen
leren heiligen ons de devotie tot het
aanroepen van de H. Maagd als Moeder
van God. Moedigen we mekaar aan om
Haar te eren en te vereren als onze
Heilige Moeder, en herinneren we ons dat
deze mooie plechtigheid een
voorgeschreven feest is (verzuimen we
dus niet deze viering bij te wonen (cfr.
KCK 1246), niet alleen uit plichtsbesef,
maar omdat we onze Moeder, die ook
Gods Moeder is, willen liefhebben). 

Vergeten we niet: “We eren Jezus nooit
beter dan wanneer we Zijn Moeder eren,
en wanneer we Haar eren enkel en alleen
om Haar te eren, is het gebaar des te
volmaakter. Laten we ons tot Haar
wenden met als enig doel Degene te
bereiken die we zoeken: Jezus, haar
Zoon.” H. Louis Marie Grignon de
Montfort (verhandeling over de ware
devotie tot Maria).



“Word niet moe wees- en
verlaten kinderen te
verwelkomen. Het is altijd
Jezus die aan onze deur
klopt.”
P .  G I O V A N N I  S A L E R N O
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We kennen de beelden van de twee tafels
die de Navolging van Christus voorstelt
voor de Eucharistie en het Woord van
God: “De ene tafel is die van het heilig
Altaar met het geconsacreerde Brood,
namelijk het kostbaar Lichaam van
Christus. De andere is de tafel van de
goddelijke Wet waarin de heilige leer is
vervat, die ons het ware geloof leert en
ons veilig naar (…) het Heilige der Heiligen
leid.” (Boek IV, hoofdstuk 11).

Deze twee tafels worden bereid voor de
hele gemeenschap van Christus ‘s
gelovigen tijdens de Eucharistische viering,
die zoals het Tweede Vaticaans
Oecumenisch Concilie ons leert, “de bron
en het hoogtepunt is van alle
Evangelisatie” (Decreet Presbiterorum
Ordinis over het Mysterie en het Leven
van de Priester, n. 5). En opnieuw: “Geen
christelijke gemeenschap kan worden
opgebouwd zonder de viering van de
heilige Eucharistie als wortel en
fundament, waaruit elke
gemeenschapsviering voortkomt. Wil deze
viering oprecht en volledig zijn, dan moet
zij enerzijds leiden tot de verschillende
werken van naastenliefde en wederzijdse
hulp, en anderzijds tot missionaire actie
en de verschillende vormen van christelijk
getuigenis” (ibid., nr. 6).
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De Dienaars der Armen, die deze leer van
het Oecumenisch Concilie volledig
aanvaarden, zijn ervan overtuigd dat het
gebrek aan materieel brood op de tafel
van miljoenen van onze broeders en
zusters een gevolg is van het gebrek aan
het Eucharistisch Brood in zoveel delen
van onze wereld, verscheurd door
egoïsme en tweedracht.

Daarom streven de Dienaars der Armen
er met al hun kracht naar om de
aanwezigheid van Christus in de
Eucharistie te vermenigvuldigen onder de
allerarmsten (die de overgrote
meerderheid van de mensheid uitmaakt)
door de offertafel en de Eucharistie te
vermenigvuldigen, tot zelfs in de meest
afgelegen plaatsen, en tegelijkertijd zelf
gebroken brood te worden voor de meest
behoeftigen. Hun deelname aan de
Eucharistie is zinloos als ze geen
Eucharistie worden voor anderen.

(wordt vervolgd...)

P. Giovanni Salerno

“De Dienaars der Armen
streven er met al hun

kracht naar om de
aanwezigheid van

Christus in de
Eucharistie te

vermenigvuldigen onder
de allerarmsten, die de
overgrote meerderheid

van de mensheid
uitmaken”



Op 20 december werd het schooljaar 2024 afgesloten
van de Sint Maria Goretti school. 

Deze grote gebeurtenis begon met de viering van de
Heilige Eucharistie. Het was een dag van vreugde
voor iedereen: voor de leerlingen, de leerkrachten, de
“tias” (echtgenotes van de missionaire echtparen) en
de zusters, voor alle vruchten die tijdens het
schooljaar geoogst werden.

Het was een gelegenheid om de leerlingen te belonen
die gedurende het jaar verschillende wedstrijden
hadden gewonnen en, vooral, om zich te verheugen
over degenen die erkenning hadden gekregen voor
hun verdiensten en leerprestaties. 

Moge God alle weldoeners die onze dienst aan de
armen mogelijk maken rijkelijk zegenen.

Op 23 december vierde de Sint Francesco en Jacinta
Marto Jongensschool het einde van het schooljaar
met een emotionele dag die begon met een Heilige
Mis, een moment van bezinning en dankbaarheid
gedeeld door de leerlingen, hun families en
leerkrachten.

Het programma omvatte de uitreiking van prijzen aan
de schranderste leerlingen, kerstliederen die een
sfeer van kerstvreugde uitstraalden en de “Caporales”
dans, die het culturele talent van de instelling
vertoonde. 

De plechtigheid eindigde met een ontroerend
afscheid van de afgestudeerden van 2024, die het
onderwijscorps bedankte voor hun vorming in
waarden en geloof. 
Moge dit eindejaar een nieuw begin zijn vol hoop en
uitdagingen.
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S.O.SS.O.S

Ben je een jongen of een meisje, of een echtpaar, of wens je
vanuit je land een steungroep te vormen of een oblaat te zijn?

God roept je, doof de vlam niet en zeg JA tegen Christus

https://api.whatsapp.com/send?phone=51938344099&text=Hola%2C+quiero+informaci%C3%B3n+sobre+los+MSP
https://www.msptm.com/nl/doe-mee
https://www.msptm.com/nl/doe-mee
mailto:misionerodejesucristo.msp@gmail.com


MAAK DOOR JE INZET DEEL UIT
VAN DE MSP!

“In januari focus ik me op het
vernieuwen van mijn geloof, om

in dit begin van het jaar mijn
relatie met God te versterken”

MISSIONAIRE INZET VAN DE
MAAND
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